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Op vrijdagochtend 10 juni vertrokken wij met 23 personen op 18 motoren richting de Duitse
Eifel.

Er was een pauze ingelast bij de Forstwalder Stube. De pommes mit bratwurst gingen er wel in.
Wat kunnen we toch snel integreren he?

En daar waren we dan, Landhaus Wirtz in Oberweis.Een biergarten! Die hebben we natuulijk
meteen maar even geprobeerd! In het naastgelegen restaurant hebben we heerlijk gegeten en
de bediening bijna tot wanhoop gedreven!

Ronald, Sjouke, Luc en Mark schoven ook aan, na een verkenningstocht in de omgeving.

De volgende dag splitste de groep op, de 'stedentrippers’, de 'snelle jongens' en de 'toerders'.

Marian Bosgra, Gerard, Joke, Florence en Bart hadden 'Eifeltraining’, een RMT cursus die

perfect was geregeld door Motorrijschool Jan Heinink uit Oldenzaal.

Er werden prachtige tochten gereden en mooie uitzichten bekeken.
Er waren natuurlijk meer mensen met dat idee, in Bernkastel stonden meer motoren dan
grassprieten.

's Avonds een vent..... 's ochtends, 's middags en 's avonds een......... kater! J

In Manderscheid aten we Hollandse kroketten en hadden we Nederlandse bediening! Die avond
werd een tocht uitgestippeld richting Cochem.
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Onderweg natuurlijk weer de nodige terrasjes bezocht en even door de stad gewandeld.
Terwijl wij in Cochem waren, was het de beurt aan Sjouke, Ronald, Martijn, Mark en Luc om de

Eifeltraining te volgen. Die avond aten we in een restaurant in het dorp, de sfeer en het eten
waren prima.

De volgende dag was het weer tijd om te gaan... het einde van weer een geslaagd
motorweekend!
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