
24 maart 2002 Openingsrit

Geschreven door Marian
zondag 24 maart 2002 00:00

 Lengte tocht: 130 km
 Rijders: Joke, Bart, Martijn, Menno, Ivo, Ben, Peter, Florence, Sjouke, Marian,
 Bijrijders: Marian, Marlies, Fransje, Svintha, Mark

De ochtend begon voor ons met een  ochtendhumeur, nee niet die van ons, maar van de Gold
Wing. Hij weigerde om aan het werk te gaan, met andere woorden, hij startte niet. Wat nu? De
accu leeg gestart en nog geen muziek. Dan maar de acculader erbij op en …..

      

verdomd hij deed het. Peter was alvast vooruitgegaan om Marlies op te halen. Die dachten dat
de tourrit pas om 13.00 uur begon. Waren zeker nog niet helemaal nuchter van de vorige avond
mmm.
 We kwamen netjes op tijd aan bij de Koornneefjes, waar natuurlijk de koffie al weer klaar stond.
Klokslag 11.10 uur vertrok de karavaan van 10 motoren en 15 motorvrienden op weg   naar het
onbekende. We vertrokken via de Hoven  richting Voorst waar Joke voor de zekerheid de
ooievaar van de weg joeg (zekerheid voor alles, je weet maar nooit hè Joke maar er zat ook
nog een nest ooievaars hoor, dus houdt het in de gaten).
 De temperatuur viel toch iets tegen, Menno zag een beetje blauw van de kou of was het de
drank van de avond tevoren. Dan volgt Wilp en Deventer, waar Benny onder aan de brug nog
even zwaaide naar een paar werkende dames, dan de IJsseldijk richting Zwolle . Het
Olster-veer bracht ons voor een euro per persoon naar de overkant van  de IJssel, behalve
Peter en Marlies die dachten dat pap en mam voor hun betaalde en gratis gebruik van maakte
van het veer.
 Net voor Heerde , na 70 km, reden wij Jan en Greet bijna voorbij, die op een parkeerplaats een
klein eindje van de weg stonden met een overheerlijke lunch , wat keurig verzorgd was en door
ons ZEER gewaardeerd werd. In Heerde reden wij het decor van de film Flodder binnen (
Zonnedael ), het ene huis was nog groter dan de andere.
Na Heerde volgden Emst en Vaassen om daarna in Apeldoorn noord uit te komen en dan via
binnenweggetjes weer naar Zutphen  te rijden, waar we bij cafe de Halte de eindstop hadden.
We dronken allemaal iets warms om een beetje bij te komen van de kou en  we nog even bij
konden kletsen.Om 16.00 uur taaiden wij weer af naar huis.
 Wij hebben van de rit zeer genoten en danken Joke en Bart voor deze mooie rit voor de
bicyclette.

De groeten van Marian.

 1 / 1


