
25 augustus 2001 Zomertocht

Geschreven door Peter
zaterdag 25 augustus 2001 00:00

Datum:           25 augustus 2001
Lengte tocht: 212 km
Rijders:          Bart, Jan, Joke, Florence, Ben, Peter, Menno, Ivo, Martijn, Rob
Passagiers:   Mark, Marlies, Fransje, Ronald, Marian, Svintha

Op een bloedhete, prachtige zaterdagmiddag was het dan zover: de Mc Bicyclette zomertocht
zou worden verreden. In de brandende zon stonden Menno en ik in pak, ons motorpak
welteverstaan, bij de Albert Heyn in Zutphen te wachten op twee dames: Marlies en Fransje.
Deze twee dames waren onze duopassagiers en na even in de winkel een paar broodjes te
hebben gehaald, vertrokken we met z’n vieren naar de Leesten, naar het huis van de familie
Koornneef. Bart was erg verbaasd ons te zien: ‘Potverdikkie nou hebben we aanvangstijd van
de tocht voor jullie een paar keer zitten veranderen en nou zijn jullie er al!’ Ja, de dames waren
toch iets eerder vrij dan ze hadden gedacht. Na even wat te hebben gedronken kwam de rest
ook langzaam binnendruppelen. Nadat uiteindelijk ook Martijn en Svintha waren gearriveerd
was de club compleet. Nog niet eerder was zo’n grote groep motorrijders en duopassagiers bij
elkaar onder de naam Mc Bicyclette.

  

      

  

Er werd vertrokken in de richting van Lochem, op naar de Holterberg. Door het prachtige weer
was er een boel recreatieverkeer op de weg. Helaas werden we dus gedwongen om die lekkere
bochten op de Holterberg met gepaste snelheid te nemen, dat was toch wel wat veiliger.
Desondanks was het hier prachtig om te rijden en het bood ons gelijk de gelegenheid om naar
een paar mooie dames te toeteren. Vanaf de Holterberg vervolgden we onze weg midden door
Nijverdal en Marian riep nog even trots dat we in haar geboortedorp waren en dat we zó op de
koffie konden gaan bij moeder Winkels. Jammer voor haar, maar die stop was niet ingepland in
de toertocht en persoonlijk denk ik dat oma een hartaanval had gekregen als ze zo’n groep voor
de deur had zien stoppen. Vanaf Nijverdal ging het richting Ommen en via Den Ham,
Vroomshoop en Vriezenveen naar de plaats waar onze eerste stop gepland was: Zenderen,
een plaatsje tussen Almelo en Hengelo. Bij een gezellig eetcafé ontdeden we ons van de
warme motorkleding en was het tijd voor een koel drankje. Daar waren de meesten van ons ook
wel aan toe, want het was nog steeds stralend zomerweer en de temperatuur was inmiddels tot
boven de 30 graden gestegen. Toen iedereen weer een beetje was afgekoeld en Martijn het
weer zwaar te verduren had gehad met grappen over zijn valpartij, zochten we de motoren weer
op. De tocht leidde ons via Hengelo en Haaksbergen Twente uit, de Achterhoek in. In de buurt
van Eibergen maakte we nog even een tankstop en daar werden meteen de motoren digitaal op
de foto gezet voor bij de ledenlijst op de site. Nog steeds was het erg warm en opnieuw werden
er snel even een paar verfrissingen genuttigd en achter de wasstraat snel een plasje gepleegd.
‘Worden die auto’s tenminste een keer echt schoon,’ was het commentaar. Vertrekken maar
weer, verder door de Achterhoek. Na Eibergen, Meddo en Winterswijk was er alweer een stop.
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Tenminste, voor iedereen behalve Ivo, want die reed vrolijk verder. Terwijl de rest even stond te
praten en Ben voor muziek zorgde met zijn ‘auto op twee wielen’, hoorden we Ivo weer
aankomen. ‘Ah, hij heeft het door’ dacht ik. Maar wat gebeurde er, Ivo kwam er inderdaad aan,
maar reed in volle vaart de parkeerplaats waarop we stonden voorbij. Grappig was, dat we bij
het voorbijgaan Fransje die bij hem achterop zat konden horen schreeuwen dat ze er al waren
en dat Ivo moest stoppen. Ivo hoorde dat blijkbaar niet, want pas een paar minuten later voegde
ook Ivo zich bij de groep en werd er nog even flink gelachen. Na deze laatste stop werd er in
één keer doorgereden naar Zutphen via Dinxperlo, Varsseveld, Halle en Zelhem. Bij de Maria
Rutgerstraat aangekomen was de tocht ten einde. Voor mij was dit de eerste keer dat ik zelf
meereed met een toertocht, en ik moet zeggen dat het me erg goed is bevallen. Daarbij speelde
natuurlijk het prachtige weer een rol, maar ook dat we met zo’n grote groep waren en de lol die
we onderweg gehad hebben was erg belangrijk. Ik hoop dat ik nog vaker zulke gezellige
tochten mee mag maken en ik kijk alvast uit naar het motorseizoen 2002. Ik vergeet nog bijna te
vermelden dat ik niet de enige ‘verse’ motorrijder was deze tocht, maar ook Jan Dijkema reed
voor het eerst mee. Volgend jaar mogen we als het goed is rekenen op Mark als nieuw rijdend
lid en stiekem hoop ik nog op Arjan, maar ik ben toch bang dat Mark de enige zal zijn.

Peter
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