
21 april 2001 1e MC Bicyclette Jubileumrit

Geschreven door Administrator
zaterdag 21 april 2001 00:00

Lengte tocht:  115 km.
De rijders:      Bart, Florence, Ivo, Joke, Ben, Menno, Andries
De bijrijders:  Ronald, Mark, Esther en Peter
De catering:   Arjan en Martijn

Zaterdag 21 april was het dan eindelijk zover, het 1 jarige bestaan van de club was een feit. De
hele club was voltallig aanwezig bij de familie Koornneef waar de ALV gehouden werd.
Uiteraard is dit voor ons diehards een verplicht nummer dus probeerde we er een behoorlijke
snelheid in te houden zodat we snel aan de tourtocht konden beginnen. Gelukkig verliep alles
voorspoedig zodat we om 15:00 uur op de motor konden klimmen voor de tocht.

      

En alweer een record, met 7 motoren konden we de rit beginnen. Helaas en heel erg jammer
voor Martijn kon hij door stomme pech niet meerijden.
Het weer was mooi en met de wind in de rug reden we via Baak, Toldijk, Drempt, Doesburg 
naar Westervoort waar we de IJssel overstaken. Hier aan gekomen (aan de andere kant dus)
reden we een stukje via de Pleijroute de Rijn over tot aan de afslag naar Huissen waar we de
richting van Bemmel insloegen. Bij Bemmel een klein stukje van de snelweg gepakt om alweer
een rivier te bedwingen en ja uiteraard de Waal was de volgende. Toen dwars door Nijmegen
om richting Groesbeek te rijden. Zodra je Nijmegen uit bent is het genieten, je waant je in de
Ardennen of zo iets, mooie heuvels (oké eigenlijk zijn het bergen) en dalen en dan vlak voor
Groesbeek links af de …… goed geraden, de “zevenheuvelen weg”, wat een heerlijke weg is dit
om op de motor te rijden, zalige bochten, afdalingen, stijgingen en soms een gevoel in je maag
van O jee ik zit in een achtbaan. Na dit veel te korte ritje, over naar mijn mening de mooiste weg
in Nederland, kwamen we in Berg en Dal waar we ineens Martijn en Arjan achter ons hadden
rijden (in de auto) die dus ergens voor ons moesten zijn, ze hadden ons immers al voor de
Waalbrug bij Nijmegen ingehaald, hoe zat dat ook al weer jongens !!!  Goed snel een
parkeerplaats gezocht voor een kop koffie en een hondendrolletje, zo was het toch Ivo? Nadat
we op deze heerlijke plaats in het zonnetje hebben vertoeft, hees een ieder zich weer op zijn
vehikel om de terugtocht te aanvaarden. Via Nijmegen, Bemmel, Huissen terug via de Pleijroute
tot aan Velperbroek en daar vandaan via Velp, Rheden, de Steeg, Ellecom naar Dieren. Hier
aan gekomen gaf Andries al een seintje dat hij in Laag Soeren zou afhaken en door zou rijden
naar huis. Vanaf Dieren dus via Laag Soeren richting Eerbeek alwaar we om 18:00 uur
aankwamen bij de familie Nijenhuis alwaar het eindpunt van de rit was en een heerlijke
boterham op ons lag te wachten. Moe, voldaan, verwonderd, wie zal het ooit weten maar een
ding stond vast. 115 kilometer zat er op in een heerlijk weer met zo nu en dan een schitterende
omgeving en veel plezier. En zeg nu zelf, wat zouden we nog meer willen.
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