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De rijders: Bart, Florence, Ivo, Joke, Martijn en Menno

  

De catering: Arjan, Greet, Jan en Ronald

  

Lengte tocht: 130 km.

  

Op zondag 25 maart was het zover. De eerste openingsrit van de MC Bicyclette was een feit.
Het begin van het motorseizoen had gelijk drie primeurs. Joke reed haar eerste toertocht en
Martijn reed zijn eerste tocht op z’n nieuwe motor. De derde primeur is dat ook Florence mee
reed. Ze had een motor kunnen lenen en kon zodoende het motorgevoel weer eens ervaren.

      

  

De tocht zou starten bij Florence in de Kolenstraat om 13.00 uur. Zomertijd wel te verstaan.
Want hier ging het voor de familie Koornneef al mis, met uitzondering van Martijn die (op tijd!)
op het voetbalveld stond. Toen in huize Koornneef de opmerkingen ‘Waarom is Martijn zo vroeg
terug?’ en ‘Waarom is Arjan er nu al?’ vielen begon het te dagen. Ronald belde mij (Menno) op
met de vraag of ik het toevallig ook vergeten was, maar helaas…ze waren de enigen.

  

Ondanks dat zijn we toch nog op tijd vertrokken. De tocht voerde ons eerst naar Voorst. Van
daaruit zouden we over de dijk naar Deventer gaan, maar dit bleek niet mogelijk i.v.m. MKZ. We
moesten dus maar via Wilp rijden. Via Deventer zijn we over de dijk naar Olst gereden. En
schitterende weg met mooie bochten. Ivo zou later verklaren dat hij een blauwe en een rode
windvlaag had gezien, waarop Martijn zou antwoorden dat dat een reiger en een adelaar waren.
Ik zal het er maar op houden dat ik van niets weet……. J

  

Na Olst zijn we rustig doorgereden naar het mooie kleine plaatsje Herxen een mooi plekje bij
een ‘natuurlijk’ meertje om te lunchen. Arjan en Ronald stonden al op ons te wachten en even
later kwamen ook Greet en Jan. Samen hadden ze gezorgd voor koffie, soep en broodjes.
Vooral de koffie en de soep waren zeer welkom. Het was namelijk aardig koud deze dag.
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Na de lunch en het nemen van wat foto’s ging de tocht verder richting Zwolle. Van hieruit staken
we de IJssel over om de tocht voort te zetten via Hattemerbroek en Vaassen naar Teuge waar
we voor de tweede keer zijn gestopt. Deze keer was het een korte stop voor koffie. Helaas was
"de Koffieman" niet aanwezig dus hebben we maar een koppie koffie in het restaurant van
vliegveld Teuge genuttigd waar we zeer warm ontvangen werden door de charmante jonge
bardame. Na deze stop zijn we via Bussloo en Voorst naar de Halte gereden waar we een
geslaagde rit hebben afgesloten met een laatste kop koffie.

  

Menno Proper
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