
26 november 2000 Sinterklaastocht VAMC De Graafschaprijders.

Geschreven door Joke Koornneef
zondag 26 november 2000 00:00

Een klein gedeelte van onze club hebben op deze late novemberzondag nog een toertocht
meegereden en wel Martijn, Bart en Menno met hun motoren en Joke als bijrijder bij Bart.

  

Om 10.00 uur ’s morgens scheen het zonnetje lekker, dus Martijn uit zijn bed geschopt en
Menno laten bellen dat we om ± half elf wilden vertrekken. In Kranenburg aangekomen
moesten de nodige papieren ingevuld worden en dat is door de heren gedaan onder het genot
van een lekker bakkie koffie. Nadat dit gedaan was en iedereen de kleding weer aan had. (Bart
iets later dan de rest) gingen we iets voor 12 uur op weg.

      

  

De route ging langs leuke, mooie, rustieke, rustige weggetjes richting Ruurlo, Beltrum en
Lievelde. In Lievelde kwamen we langs de residentie van de naamgever van deze tocht, dus als
iemand belangstelling heeft moet hij of zij daar volgend jaar maar eens gaan kijken.

  

Verder via een mooi bochtig weggetje naar Corle (nog nooit eerder geweest), Barlo en De
Heurne alwaar we een koffiestop namen. Inmiddels was de zon helemaal weg en begon het te
miezeren.

  

Na de koffie was de regen gelukkig weer opgehouden en nadat ook Bart zich weer in jas en
helm had gehesen vervolgden we de tocht. We gingen verder naar Sinderen, richting
Doetinchem over allerlei landweggetjes, het had voor mijn gevoel iets van zigzaggen door het
langschap. Zo verder via Hoog Keppel en terug naar Kranenburg om uiteindelijk 128,8 km te
hebben afgelegd.

  

In het clubhuis van de VAMC kregen de heren hun welverdiende chocoladeletter en
speculaasbrokken en nuttigde we nog een koppie koffie of chocolademelk.

  

Al met al was het een mooie rit langs mooie boerderijen, oude boerderijen en vervallen
boerderijen, langs alle mogelijke soorten en kleuren paarden en pony’s, over landwegen en
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boswegen. Jammer was alleen dat er ook een motorcross bezig was langs en over een groot
gedeelte van de te volgen route. Hier was het goed op letten of er geen crossmotoren opeens
de weg op kwamen en ze namen ook flink wat modder mee de weg op.

  

Het schijnt dat Menno een paar keer flink door de plassen gereden was, waardoor Martijn eruit
zag of hij ook met de motorcross had meegedaan. Een tip voor de volgende tocht: Stuur Bart
als eerste naar buiten, want we moeten steeds op hem wachten.

  

Joke Koornneef
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