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Op 1 april 2007 hebben we voor het eerst in samenwerking met Verkeersschool Voskamp een
evenement georganiseerd, die we (heel toepasselijk) de Voskamprit hebben genoemd.

  

Iedereen die in 2006 zijn of haar motorrijbewijs heeft gehaald bij Voskamp werd uitgenodigd om
een toertocht te komen rijden. Naast de geslaagden waren ook passagiers en partners met
eigen motor welkom. De verkeersschool heeft deze mensen begin februari een uitnodiging
gestuurd met een aanmeldingsformulier.

  

      

  

Omdat het de eerste keer was dat we dit organiseerden wisten we vooraf niet hoeveel
aanmeldingen we konden verwachten, maar er bleek voldoende animo voor te zijn. We hadden
iedereen gevraagd zich voor 15 maart op te geven en op die datum waren er 19 aanmeldingen
binnen. In de week daarna groeide dit aantal, waarschijnlijk als gevolg van het mooie weer,
naar 25.

  

Om 10 uur werd iedereen met koffie ontvangen bij de Verkeersschool. De eerste groep die
vertrok was een groep met zo’n 15 leden van MTC Bicyclette. De ‘geslaagden’ werden in vier
groepen verdeeld. Elke groep werd voorgegaan door een lid van de MTC. Ook werden de
groepen afgesloten door één van onze leden, op de laatste groep na. Deze werd afgesloten
door Martien Voskamp, die voor deze gelegenheid zijn motor ook uit de schuur had gehaald.
Voor het geval er onderweg een motor stil zou vallen was er een bezemwagen, maar die
hebben we gelukkig niet nodig gehad.

  

De route liep over kleine weggetjes naar onze lunchlocatie, Erve Kots. Daar stond een
lunchbuffet klaar voor de deelnemers. Er was uitgebreid tijd om met elkaar te praten en motoren
te bekijken. Helaas hadden twee deelnemers deze tijd ook nodig om een schadeformulier in te
vullen. Er was gelukkig niets ernstigs gebeurd, slechts 2 beschadigde zijkoffers, maar toch
jammer.

  

Na de lunch vertrokken de groepen één voor één weer voor het tweede deel van de route. Deze
leidde ons, weer via zoveel mogelijk kleine weggetjes, naar het clubgebouw van MTC
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Bicyclette. Hier werden de deelnemers opgewacht door de leden van de MTC. Deze waren als
eerste vertrokken bij Erve Kots en konden dus mooi zorgen voor verse koffie. Natuurlijk konden,
zo vlak voor Pasen, de paaseitjes niet ontbreken.

  

Van de deelnemers kregen we veel positieve reacties en ook naar onze mening is het goed
verlopen. De kans is dan ook groot dat volgend jaar de “2e Voskamprit” op de kalender staat.

  

Ik kijk in elk geval terug op een geslaagd evenement en bedank Ronald en Christel hierbij voor
de goede samenwerking.

  

 Menno
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