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“Presentatie van motoren op de Houtmarkt, van 10.00-13.00 uur”. Zo werd de
aanwezigheid van de MCB op de Koninginnedagmarkt in Zutphen in de media aangekondigd.

      

 Het was alweer voor de 3e keer dat de MCB op de Koninginnedagmarkt aanwezig zou zijn.
Inmiddels hadden we de nodige ervaring opgedaan. Daarom had de MCB nu van tevoren een
“vrijbrief” geregeld, zodat we ongehinderd met de motoren door het voetgangersgebied en over
de markten konden rijden. Ook waren er stevige afspraken gemaakt over de kraam. 

Om 09.00 uur was Niek, onze organisator, reeds op de Houtmarkt om tot zijn grote verbazing te
ontdekken dat er (weer) geen kraam klaar stond! Deze was (weer) geplaatst op de Schupstoel.
En van het Oranjecomité kon men niet voor tienen de kraam verplaatsen. Wij van het
opbouwclubje vonden dat echter te laat, dus hebben Ivo en Greet de kraam zelf maar
opgehaald.

  

Op dat moment kwamen de andere MCB leden in een grote sliert vanaf de Groenmarkt
aangereden. Daar was de warenmarkt al in volle gang en er werd hier en daar wel gemopperd,
vertelde Martijn. Kort lontje, zeker.

  

In een ogenblik was de kraam ingericht met ons foldermateriaal, het zwarte en gele snoepgoed
en hingen de MCB vlag en banier en de MAG vlag stoer te wapperen.  Klokslag 10 waren we
klaar met opbouwen en stonden er ook 18 motoren in twee rijen voor de kraam opgesteld. Er
waren weer verschillende soorten wegmotoren, all roads, shoppers en een grote BMW.
(Onze “buur”, de Vietnamese loempia verkoper, kreeg pas tegen half elf een kraam.)

Al met al hadden we niet te klagen over belangstelling. Een aantal mensen was zelfs zeer
enthousiast en overweegt om eens mee te rijden en lid te worden. 
De “kroontjes” van Ben deden het weer goed, zowel bij de kinderen als bij de ouders. Ook
hebben veel jonge kinderen even op een motor gezeten. De gele van Menno was favoriet, maar
ook voor de andere motoren was belangstelling. Stralend lieten ze zich op de foto zetten. En als
paps geen toestel bij zich had, maakte Menno een foto, die hij nog dezelfde dag heeft gemaild.

  

We hebben deze dag weer flink aan de weg getimmerd om naamsbekendheid op te bouwen.
En wellicht krijgen we er enkele nieuwe leden bij. Maar het belangrijkste is wel, dat het weer
ontzettend gezellig was!

Groeten van Greet
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