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Zondag 13 augustus: Rizla-day in Assen... De hond kijkt me aan, de racefiets staat klaar,
maar… we moeten keuzes maken en gaan naar de Rizla-day in Assen. In een stralend
zonnetje met Bernard als routeleider, rijden we via Apeldoorn naar Meppel om langs het kanaal
via Smilde het circuit op te rijden.

      

De rizla dames wachten ons al op om ons te voorzien van een petje, wat later bleek hooooog
nodig te zijn. De zon wist van geen wijken, we konden zelfs verbranden! Om tien uur de start
van de European Superkart. Formule 1 skelters die met 250 km op 5 cm van het asfalt over het
circuit “rijden”. Na de Superstock, Superbike en Supersport pauze voor ons en Joske
Verstappen die een demo gaf om te proberen het baanrecord van Rossi te verbeteren, hetgeen
niet lukte.
Na de Formule 3  een race van dikke BRL’s ( Buick, Dodge, Porsche ) en opnieuw een
skelterrace, waarbij het helaas mis ging. Door de ingebouwde veiligheid van de  skelter kwam
de berijder er met wat kneuzingen nog goed vanaf, al zou je dat bij het zien van zijn skelter niet
zeggen. Als laatste race de Dutch Supercar Challenge, waarbij na een half uur rijden van rijder
gewisseld moest worden. Cor Euser reed in zijn voor hem geprepareerde Marcos, een Renault
Megane met een heerlijk sonoor geluid, een paar Vipers…en dat alles hoorden we aan zonder
oordopjes !!!!
Verbrand maar voldaan op weg naar huis.
Stan
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