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Het is acht uur in de ochtend. De wekker loopt af. Had eigenlijk niet gehoeven, de kinderen
hadden me al wakker gemaakt. Ik sta op, was en scheer me en kijk eerst eens naar buiten. Het
is droog, maar wel zwaar bewolkt. Even sta ik te twijfelen; ga ik mee om de toerrit van de
motorclub te rijden of ga ik toch maar met vrouw en kinderen mee naar oma? Als het slecht
weer zou zijn, zou ik mee naar oma;  is het goed weer dan zou ik met de motorclub mee, zo
was de afspraak.

      

Ik gok het erop: Ik trek mijn zwarte spijkerbroek aan en mijn clubshirt. Het zal nog wel open
trekken. Ik ga mee met de motorclub.
Dan naar beneden en ontbijten. Om negen uur vertrekken Karin, Anika en Madelon richting
oma en heb ik nog even de tijd om rustig de zondageditie van de Telegraaf door te kijken.
Als ik weer op de klok kijk, is het alweer tien over half tien en ik moet nog tanken. Snel de hoes
van de motor gehaald, de tanktas er op, toch maar even de regenbroek aan, want de weg is
nog nat, jas aan, helm op, bril op, handschoenen aan en wegwezen.

Bij de Brand Oil aan de Emmerikseweg nog gauw even gestopt voor benzine. Zal ik de
bandenspanning nog even controleren? Ik kijk op mijn horloge. Geen tijd meer, om tien uur is
het verzamelen. Als ik weg rijd, zie ik op de rotonde “De Baron van Zutphen tot Mariënvelde”
(lees Ivo)  rijden. Bij de volgende rotonde slaat hij af, die gaat ook nog even tanken.

  

Als ik het terrein van de club op rijd (vijf minuten voor tien), blijk ik toch nog de eerste te zijn.
Alhoewel de eerste? Wel de eerste met een motor. Greet is in het clubhuis al druk in de weer
met koffie. Ze heeft een tulband gebakken voor bij de koffie. Hij smaakt lekker!
Langzamerhand komen de andere motorrijders binnendruppelen. Ronald kondigt zijn komst ook
aan. Het is duidelijk te horen dat hij voor het verkeerslicht bij het Spittaal staat te wachten. In
totaal zijn we uiteindelijk met 13 motoren. 13? Als dat maar goed gaat vandaag!
Rond half elf vertrekken we voor een rit van zo’n kleine 160 km. De Baron voorop.
Dat het weer een prachtige rit is, hoef ik niet te zeggen. Elke rit die ik tot nu toe gereden heb bij
ons clubbie is gewoon prachtig!

  

Dit keer gaan we de Veluwe op, waar we allerlei soorten landschappen zullen zien: bos, heide,
weilanden, enz, enz. Als we vertrekken, is het wegdek nog wat nat en bij de eerste rotonde voel
ik mijn achterwiel wat glijden. Had ik dan toch de bandenspanning moeten controleren?
Achteraf blijkt dat mijn achterband spekglad is! Ondertussen ligt er al een nieuwe band op. Rijdt
toch een stukje lekkerder. D&H motorservice uit Zutphen bedankt voor de goede en snelle
service!
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De eerste stop is niet voor koffie, maar een compleet nieuwe voor onze toerritten: een
peukenpauze! Ja, niet alleen onze motoren roken lustig, ook de meeste berijders kunnen niet
zonder. De stop wordt dan ook door een groot deel van de groep gewaardeerd.
Verder gaat het weer. Onderweg probeert Florence de Baron er nog op te wijzen dat er een
eetcafé is, maar Ivo heeft het niet door en kart lekker door.

  

In Putten wordt er, na wat heen en weer gediscussieer, besloten om in het eetcafé naast het
station wat te eten en te drinken. We gaan lekker buiten zitten onder een enorme partytent.
De koffie (€ 0,75, zeer goedkoop volgens velen) cola, tosti’s en uitsmijters smaken prima.
Alleen is het door de wind wat lastig om peper op je uitsmijter te doen. Door de wind komt deze
niet op je eigen uitsmijter terecht, maar op die van je buurman. Uiteindelijk lukt het me toch om
wat peper op die van mezelf te krijgen, gewoon het pepervaatje naast je bord houden, dan
waait het er vanzelf op.

  

Een goed gesprek wordt zo nu en dan onderbroken door een langs razende trein. Hebben we
nog mazzel dat het zondag is, dan is het wat rustiger met treinen……
Als we weer willen vertrekken, is er toch nog wat oponthoud: één van de motoren wil niet meer
van de startonderbreker af. (13 motoren?) Ook blijkt dat de nieuwe motor van Ronald heet loopt
en dat er wat onderdelen aan het bodywork zijn losgeschoten, Hij kan er gelukkig wel “gewoon”
(kent Ronald dat woord eigenlijk wel?) mee doorrijden. Dinsdag zal hij er even mee terug naar
Safe in Apeldoorn gaan. Na wat geharrewar en een extra peukie voor de rokers kunnen we dan
toch weer verder. Nog even door Barneveld, alwaar we veel kunstkippen zien en dan langzaam
aan terug naar ons honk in Zutphen. Hier staat Greet ons alweer op te wachten met koffie en
andere verfrissingen. Ook de broodjes bal van Joke zijn er weer. Joke heeft weer haar best
gedaan en ze smaken weer heerlijk.

  

Ondertussen is het alweer 4 uur. Ik ga maar weer eens naar huis. Als ik thuis kom zijn vrouw en
kinderen ook alweer thuis. Met een pilsje nestel ik me voor de tv en ga sport kijken.

  

Het is weer een mooie en gezellige clubdag geweest en ik verheug me alweer op de volgende.
Zeker weten dat ook die weer een geweldige dag zal worden.

Niek “Mickey Mouse” Warmoltz.
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